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Magic Witchin

Liefde! Het is het mooiste dat er bestaat. We voelen liefde voor onze kinderen, onze partner.
ongze familie, onze vrienden... liefde voor de aarde en haar natuur..

Maar liefde voelen voor onszelf? Daar hebben best veel mensen moeite mee. Het voelt vaak of
we dan arrogant zijn of egoistisch, maar dit is niet wat je dan bent. Je staat in je kracht, je bent
vredig, stroomt mee met het leven en je voelt je goed.

Liefde voor iets of iemand anders begint pas echt wanneer jij Liefde voor jezelf voelt en
daarmee het beste voor jezelf wilt.

Met zelf-Liefde komt ook zelf-waardering, zelf-respect en zacht zijn voor jezelf. Te vaak slaan
we onszelf neer wanneer we iets niet goed doen” of wanneer anderen iets van ons vinden wat
niet goed zou zijn.

Maar mooi prachtig mens, jij bént Liefde, jij bént waardig en jij bént het waard om
gerespecteerd te worden, door anderen, maar absoluut zonder twijfel door jezelfl Door Lief te
zijn voor jezelf en jezelf een bresk te geven van alle negativiteit, zal je leven meer Liefde en
vreugde kennen.

Nu volgen suggesties voor wat je kunt doen met je Beltane Ritual Kit. Ik kies er speciaal niet
voor om een voorgekauwd ritueel op te schrijven omdat bij zelf-liefde ook zelf-ontdekking
hoort en vooral, voelen wat voor jou goed voeltll

‘Wanneer je een ritueel voor zelf-liefde gaat doen is het misschien fijn om van te voren een
lekker bad of douche te nemen. Je kunt visualiseren dat het water je schoonmasakt van
negatieve energie. Na je douche of bad kun je jezelf mooi aankleden en eventueel je haren mooi
maken en je opmaken. Net wat voor jou goed voelt. Beltane is een tijd om het leven en de liefde
te vieren

o Rozenblaadjes:
De rozenblaadjes kun je gebruiken om je cirkel mee te trekken. Je kunt er ook thee van trekken,
in je badwater doen of er een lekkere wierook mee maken.

o Wierook + kooltje:
Dit kun je gebruiken om je ruimte te smudgen en frisse, Beltane, energie uit te nodigen in je
ruimte

o Kaarsjes:
Deze kun je naast elkaar in een houdertje (of klei of iets anders stevigg) plastsen. De rode kaars
staat voor het vrouwelitke, de Godin. De witte kaars staat voor het mannelijke, de God. Brand ze
bijvoorbeeld in een liefdes ritueel voor jou en iemand die je begeert, of hang er een touwtje aan
die je door laat branden als je bepaalde banden wilt doorbreken die niet goed voor je zijn.



o Touw:
Het touw kun je gebruiken om om je kaarsjes te binden. Terwijl de kaarsjes branden kun je
visualiseren dat je alles, wat je niet meer dient. verdwijnt als het touw door brand. Dasrnaast
kun je de rest van het touw gebruiken om de bedeltjes aan te hangen en te dragen als een
herinnering dat je werkt aan zelf-liefde.

o Flesje meidoorn:
Deze kun je offeren aan de aarde als dank voor Haar hulp. Je kunt ook met wat basis olie de
kaarsjes decoreren met de meidoorn. De meidoorn staat echt voor Beltane. de lente,
seksualiteit en vruchtbaarheid.. Kokosolie is een goede basis olie.

o Zakje van de wierook:
Hier kun je een briefje van maken waar je je intenties of wensen op schrijft. Deze wensen of
intenties kun je in het vuur verbranden of in je flesje stoppen (als je de meidoorn gebruikt). Als
je het verbrandt geeft het extra kracht aan bijvoorbeeld dingen loslaten of wanneer jij niks
actief kunt doen en je je woorden aan het Universum toevertrouwd. Als je het bewasart tot.
bijvoorbeeld, Litha zul je een visuele herinnering hebben van je intenties en weten wat het is

dat je wilt bereiken.

‘Wanneer je ervoor zorgt dat je je intenties duidelijk hebt tijdens dit ritueel (wat wil je
bereiken?!) maskt het verder niet uit wat je doet of in welke volgorde. Zolang het maar goed
voelt voor jou en je blij wordt van dit speciale momentl Laat de kaarsjes op branden en zorg,
voor wat zand in je bakje voor de wierook om je bakje en ondergrond te beschermen.

Het is fijn om een vuur te kunnen maken waar je omheen kunt dansen met misschien wel
anderen. Heb je een partner? Dan is dit een perfect moment om elkaar de liefde te verklaren. te
handfasten (als je dit wilt) en heerlijke seks te hebben (gebruik je orgasme om je intentie het
Universum in te gooienl). Ben je met andere geliefden? Doe dan eens een complimenten
ronde.. waarom hou je zoveel van die personen?

Tk wens je een heerlijke Beltane toe... vol vreugde. vuur en enorm veel Liefdel

Liefs,
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Kaart 1:
Zaad - Waar ben je klaar voor? Wat mag je laten groeien en manifesteren?

Kaart 2:

Vuur - De passie en je innerlijke vuur dat je zal begeleiden.

Kaart 3:

Groei - Je advies om te blijven groeien




